
Samen met mijn 2 broers, zat ik te tekenen aan de keukentafel. 
Eigenlijk werd er meer geruzied dan getekend. 

 
Toen de ruzie weer oplaaide en de wasco’s in het rond vlogen,  

werd het mama teveel en kwam ze vanachter het fornuis naar ons toe gelopen. 
Dat er een wascokrijtje in de kippensoep terecht gekomen was, had niemand opgemerkt. 

 
Groot was de verbazing toen, na een tijdje roeren, de soep steeds blauwer werd. 

Deze smurfensoep hebben we dan toch maar aan ons laten voorbij gaan… 


