
Angst, witte jassen, verdriet, isolement, obscure personages…
Beelden over kwetsbare mensen bulken vaak uit van karikaturen en stereotypes.

Tot vandaag een rĳke voeding voor het nog steeds heersende stigma* hierover.
Terwĳl de psychische zorgverlening nét een ommekeer beoogt
om uit die neerwaartse spiraal te geraken.

Voor maar vooral door de cliënt.

Geluk bestaat vaak uit het beleven van vele kleine, mooie dingen.
Grappige en verrassende, ontroerende en ontwapenende anekdotes.

Samen met deze mensen ga ik op zoek naar concrete anekdotes uit hun eigen
beleving.
Anekdotes uit een verder verleden, anekdotes van gisteren…
Uiteraard mogen hier ook zaken bĳ zĳn uit de psychische zorg, maar dat hoeft niet.
Samen maken we hiervan een scenario.
Op basis van dit scenario maken we dan met een klein groepje een beeld,
een mise-en-scène van die bepaalde anekdote.
De rolverdeling hoeft niet typerend te zĳn.
De cliënt kan evengoed figureren als bv. de zorgverlener of hoeft zelfs niet in beeld
te komen
maar kan toch dan actief deelnemen door bĳvoorbeeld aanwĳzingen te geven.

Zo wil ik een reeks warme, inspirerende beelden samenstellen.
Dit om de schoonheid van de toekomst te zien, én om een breuk te maken
met dat heersende negatieve sensationele beeld over de psychische zorg.

Tenslotte is een mens meer dan zĳn kwetsbaarheid.

Dàt is het project ‘Buitenom’.

Hans Van der Borght

* Geen stigma over psychische zorg anno 2016?
Kleine test; zoek eens de term ‘psychiatrie’ met Google Afbeeldingen en kĳk welke er de populairste afbeeldingen zĳn…


