
Beelden over kwetsbare mensen

bulken vaak uit van

karikaturen en stereotypes.

Daarom wil ik samen men met hen

zoeken naar concrete anekdotes

uit hun eigen beleving.

Hiermee maken we samen,

na flink wat voorbereiding,

een mise-en-scène.

Om zo uiteindelĳk een reeks

warme inspirerende beelden

én een breuk te maken

met dat sensationele beeld

over de psychische zorg.

Want een mens is méér dan alleen zĳn kwetsbaarheid.
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Bĳdrage 5€

Volgende sessies gaan alvast door op:
14/2 - 15/2 - 21/2 - 23/2 - 2/3 - 8/3 - ....


